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Voorwoord

Het woord Ekklesia betekent een samenkomst van christenen. Dat begint al op een plek waar twee of 
drie bij elkaar komen in Jezus naam, daar is Hij in hun midden. In dit werkboek krijg je een (andere) 
kijk op Ekklesia. 

In dit werkboek neem ik je mee in een zoektocht van de ‘kerk’, wat voor velen een gebouw of zondag 
samenkomst is geworden. De zoektocht begin bij thuiskomen bij God en de familie. Dit is de basis van 
Ekklesia. Hier komt de kerk thuis.

Het werkboek geeft veel handvaten hoe God de Vader ons een identiteit en bestemming heeft ge-
geven. We helpen je om met deze bestemming aan de slag te gaan. En zeker anderen in jouw leefom-
geving daarbij te betrekken. Dit kan op je werk, thuis of in je kerk. 
De laatste zes hoofdstukken helpen je om anderen tot een discipel te maken.

Dit werkboek is deel 4 in fase Serve. Serve is het laatste deel van onze discipelschapscursus. Deel 4 
van Serve leert discipelen een dienende leider te worden en hun Ekklesia te starten en/of versterken.

Dit werkboek is helemaal van jou; schrijf mee, onderstreep en laat weten wat je leert. Tijdens dit 
seminar nemen we de ruimte principes uit te leggen en direct toe te passen op jouw leven. 
We verwachten dat je nieuwe ervaringen en inzichten krijgt over hoe God Ekklesia ziet en bedoeld 
heeft, voor jou en voor anderen.
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1 | Thuiskomen bij de Vader

God wil bij de mensen zijn. God wil in jouw leven betrokken zijn en dat 
jij bij Gods plannen betrokken bent. Meer nog: je leest in de Bijbel keer 
op keer dat God maaltijd wil houden met mensen, dit is een plek van 
intimiteit in de bijbel. 

Oude Testament
In het Oude Testament lezen we Gods hartsverlangen; samenzijn met 
Zijn volk. God wil een verbond aangaan. God kiest ervoor om verbonden 
te zijn met mensen die van Hem houden. In deze verbondssluiting zijn er 
opdrachten en regels waaraan zijn beloften gekoppeld zijn.
(Exodus 24:9-11)

Nieuwe Testament
In het Nieuwe Testament begint het patroon hetzelfde: Jezus deelt Zijn 
hart tijdens maaltijden. Jezus legt uit: discipelen zijn mensen die Jezus 
volgen, 
willen worden zoals Hij is en doen wat Hij hun leert uit liefde voor hun 
Meester. 
De discipelen krijgen meer van Jezus’ ervaringen te horen dan vele an-
deren omdat ze met hun hele hart doen wat Jezus heeft voorgeleefd en 
opgedragen. 
Jezus noemt de leerlingen vrienden. Vriendschap, dat betekent liefde, 
vertrouwen en toewijding naar elkaar. 
(Johannes 13:1,2 Johannes 14:15-17,23)

In het Oude Testament volgt het volk regels, in het Nieuwe Testament 
volgen discipelen de persoon Jezus, van wie zij houden. Het gevolg is dat 
de Vader en Jezus naar deze mensen komen en bij hen wonen. De regels 
die ze konden volgen zijn anders: ze konden liefhebben zoals Jezus lief-
heeft. 

 ‘Discipelschap is de liefde volgen die Jezus laat zien.’

Jezus maakt de weg vrij naar de Vader
Er is nog een ander verschil tussen het Oude en Nieuwe verbond dat 
God had met Zijn volk. 
In het Oude Testament was er een ritueel nodig om in de buurt van de 
Heilige God te kunnen komen. Alleen priesters mochten in het heiligste 
deel van de tabernakel komen en alleen de hogepriester heel af en toe 
in het allerheiligste deel. 
In het Nieuwe Testament lezen we dat Jezus zijn leven geeft en sterft als 
offerlam. Het gordijn in de tempel scheurt open. Dit is misschien wel het 
allerbelangrijkste dat er in de geschiedenis is gebeurd: Jezus maakte de 
weg vrij tot de Vader. 
(Hebreeën 10:19-22)
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Ekklesia is thuiskomen
De Ekklesia is een groep gelovigen, soms twee of drie, soms hon-
derden, die bij elkaar komen om God te ontmoeten. Een krachtig 
Bijbelverhaal over thuiskomen is ‘de gelijkenis van de verloren zoon.’ 
Beide zonen leefden in het huis van hun vader. Geen van beide kenden 
hun vader echt. De jongste zoon voelt zich niet geliefd genoeg om bij 
de vader te blijven. Hij vertrekt, verspilt zijn erfenis, beland in de goot 
en gaat weer naar huis. 
De oudste zoon beseft niet welke toegang hij dagelijks tot zijn vader 
heeft. De les die Jezus wil leren: thuis te zijn bij de Vader, geliefd zijn, 
in Zijn aanwezigheid gewaardeerd zijn voor wie je bent. Je bent Zijn 
erfgenaam. Je hoeft er niets voor te doen, je bent het. 
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OPDRACHT
Ben je echt thuisgekomen bij God de Vader? Omschrijf het moment of de periode dat dit gebeurd is. 
Omschrijf waar dit was, welke personen eventueel betrokken waren. 
Lijk je meer op de oudste of jongste zoon? Of zit je al regelmatig aan Zijn ‘tafel’?

Welke stappen wil je nemen om thuis te komen bij de liefde en waardering van de Vader?

Als je wel thuisgekomen bent bij de Vader, hoe kun je anderen erbij helpen dit ook te doen?

Is jouw kerk of community een plek waar je ogen worden geopend voor het leven dat Gods Geest je 
wil geven? Hoe ziet dat eruit?

GELEERDE LES: 
Je kunt moeilijk iets geven als je het zelf niet ontvangen hebt. Mensen komen door jou 
thuis bij God als jij thuis bent gekomen bij God.



2 | Gods familie op aarde

In het begin was Gods Zoon er al. Hij was bij God, en hij was zelf God. In 
het begin was hij al bij God. Johannes 1:1-2 (BGT)

Jezus woorden van leven horen
Nog voordat de aarde geschapen was, was er eenheid, was er een 
community. Vader, Zoon en Heilige Geest waren één. Die eenheid wilde 
Jezus ook op aarde onder mensen brengen. Jezus leerde Zijn discipelen 
dat God niet alleen God, Rechter en Schepper was, maar vooral Zijn 
Vader. Jezus gaf Zijn Vaders woorden van leven door aan zijn discipelen, 
toen en nu. Dit is wat een Ekklesia krachtig maakt. De Ekklesia is een 
plek waar Jezus Zijn woorden spreekt en waar wij Zijn woorden horen 
en volgelingen worden. 
Jezus’ woorden van leven veranderen ons, het maakt ons zonen en 
dochters van God, Gods familie. En als we die woorden met anderen 
delen, heeft dat kracht en breidt Gods familie zich uit. 
(Johannes 17:11)

 ‘Jezus’ woorden van leven veranderen ons, het maakt ons  
 zonen en dochters van God, Gods familie.’

Jezus bouwde zijn kerk, zijn Ekklesia, niet door mensen naar een ge-
bouw te brengen. Het waren Zijn woorden die het verschil maakten, ze 
brachten leven. 
Overal waar Jezus naartoe ging, gingen de discipelen mee en samen 
waren ze een familie, een groep van gelovigen die de woorden van Jezus 
hoorden en het toepasten in hun dagelijks leven. 

Oude Testament – Nieuwe Testament
In het Oude Testament hoorden mensen bij het volk Israël door ge-
boorte. In het Nieuwe Testament hoor je bij Jezus als je in Zijn opstand-
ing gelooft, je oude zondige natuur in de doop begraaft en Hem volgt.
In het Oude Testament was het volgen van de wet een vereiste om bij 
het volk te horen. Jezus heeft in het Nieuwe Testament de wet aan het 
kruis volbracht en vernietigd. We zijn als gelovigen niet meer afhankelijk 
van de wet, maar we volgen Jezus en doen wat de Vader wil. Dat is hoe 
we deel worden van Zijn familie. (Kolossenzen 2:11-14)

De Heilige Geest geeft leven
Toen Jezus terugging naar Zijn Vader, beloofde Hij de Heilige Geest. Hij 
legde het fundament voor een krachtige Ekklesia. 
Jezus riep de discipelen op “bij elkaar te blijven en te wachten op de 
Heilige Geest.” Dit deden honderdtwintig discipelen, ze kwamen eens-
gezind bij elkaar in de een bovenkamer. De Heilige Geest kwam en velen 
luisterden naar Jezus’ woorden. Vanuit dit huis, de eerste Ekklesia, 
zochten de discipelen naar mensen die hongerig waren en een open 
hart hadden voor de woorden van Jezus. (Matteüs 12:49-50)
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Samen zijn - Ekklesia
In het boek Handelingen lezen we veel over het belang van samenzi-
jn als een geestelijke familie. De eenheid van de gelovigen is iets dat 
opvalt. Eenheid is een beeld van wat in de hemel is; de drie-enige God. 
Eenheid geeft de Ekklesia gezag in de wereld waar mensen vechten. De 
Ekklesia is een plek waar het tegenovergestelde gebeurt: een plek van 
liefde, waardering en bestemming. Een plek waar je in eenheid samen 
God ervaart en deelt met anderen om je heen. 

Opdracht:
1. Vertel of schrijf op waar jij een familiegevoel hebt ervaren in de kerk. 
 Wat geeft jou deze ervaring?
2. Omschrijf hoe jouw Ekklesia eruitziet. 
 Wat zijn waarden en gewoontes die je terug ziet komen? 
 -Als je nog geen waarden en gewoontes ziet, hoe zou je graag willen dat je Ekklesia eruitziet?
3. Wat kan jij er zelf aan doen om de mensen waar jij je geloof mee deelt te betrekken in de   
 eenheid van de geloofsfamilie?

Geleerde les: 
Gods Geest houdt van liefde en eenheid. Hij voelt zich daarbij thuis.
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3 | Vol van de Heilige Geest

De Heilige Geest houdt van eenheid en samen zijn
Waarom bezoekt de Heilige Geest bepaalde plekken en wat kan Hem 
tegenhouden? Een belangrijke blokkade blijkt ‘religie’ te zijn. Daaronder 
verstaan we een geloof waarin traditie en vormen belangrijker zijn dan 
een levende relatie met God. 
In religie is weinig groei, weinig leven. In religie bestaan rituelen en 
vaste patronen, in de hoop daarmee God te dienen.
Zoals we eerder hebben gezien wil God bij ons zijn, omdat Hij een God 
van relatie is. Het gaat om samenzijn met Hem en met elkaar. Jezus is 
het Woord van God dat leven brengt in een groep mensen die in een-
heid bij elkaar is. Dat is een belangrijke start en daar worden mensen 
gevormd. Maar er is nog iets anders nodig: het werk van de Heilige 
Geest. 

De Heilige Geest in de Bijbel
Er is in de Bijbel vele malen te lezen over de Heilige Geest, maar er is 
een verschil tussen hoe de Heilige Geest in het Oude en Nieuwe Testa-
ment werkt. 

Oude Testament – Nieuwe Testament
In het Oude Testament is het opvallend dat de Heilige Geest in bijna alle 
verhalen zich beperkt tot mensen uit het volk Israël. Hoewel profeten of 
koningen door de vervulling van de Geest Gods woorden spreken, heeft 
dat geen blijvende verandering in het volk Israël tot gevolg. Gods Geest 
vervuld mensen en is in de tent van samenkomst en tempel aanwezig, 
maar dit is niet voldoende om andere volken hun ervaring over te dra-
gen dat God wil zegenen. 

In het Nieuwe Testament zien we veelvuldig dat de komst van de Heilige 
Geest wél verandering in mensen brengt. Het Goede Nieuws zal uitein-
delijk over de hele wereld gepredikt worden en de belofte die ooit aan 
Abraham is gegeven, dat alle volken in hem gezegend zullen worden, 
wordt vervuld. (Handelingen 10:1-16, 44-46)

Alle volken zullen in Jezus gezegend worden
De Heilige Geest geeft kracht voor het verspreiden van het goede nieu-
ws, en bovendien blijkt dat een geest vervuld persoon zelf verandert. 
Bekering hoort bij de Heilige Geest, toen en nu. Hij geeft mensen over-
tuiging van zonde en nodigt uit om afstand van zonde te doen. 
Wanneer de Heilige Geest komt, zien we in het Nieuwe Testament ook 
dat familie of vrienden van deze persoon worden aangeraakt, tot ge-
loof komen en worden vervuld met de Heilige Geest. 
(Handelingen 16:15,33-34)

We zien in Handelingen dat de Heilige Geest overal en op iedereen kan 
worden uitgestort, Jood of niet. Vooral waar éénheid is, waar verwacht-
ing in gebed en volharding is, komt de Heilige Geest. 
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Waar komt de Heilige Geest graag?
Welke plekken bezoekt de Heilige Geest? Dat zijn vooral de plekken 
waar mensen als levende stenen samenkomen. Zulke groepen mensen 
vinden we in het Nieuwe Testament in de zuilengangen van de tem-
pel, maar ook in de huizen, in de nieuwe kerkgemeenschappen, in de 
Ekklesia. Hier worden de mensen vervuld met de Heilige Geest, met 
de bedoeling om dat nieuwe leven, die kracht, die liefde te delen met 
anderen, zodat er meer Ekklesia’s ontstaan.
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Opdracht:
1. Heb jij weleens zo’n Ekklesia ervaren als ik heb beschreven?
2. Heb jij ook het verlangen dat anderen door jou en jouw Ekklesia horen over Koning Jezus en over  
 het Koninkrijk dat in jou dichter bij die anderen is gekomen? 
3. Hoe beleef je de aanwezigheid van de Heilige Geest in je leven?
4. Vraag de Heilige Geest of er plekken in jouw leven zijn waar traditie of rituelen meer plek hebben  
 dan een relatie met God, en vraag Hem je te helpen een relatie te hebben hier.
5. Hoe leidt de Heilige Geest jou om Hem uit te delen aan je familie, je vrienden, je omgeving? 
 Is het nodig dat je hiervoor stappen zet om vruchtbaar te worden?

Geleerde les: 
Niet ik, maar het Woord van Jezus en de Heilige Geest brengen nieuw leven, Ik moet 
daarvoor wel op de juiste plek zijn als Zijn kanaal.



4 | Van kerk naar Ekklesia

In deze studie vergelijken we hoe God en zijn volk samenkomen in het 
Oude Testament en de Ekklesia in het Nieuwe Testament. 

Oude Testament – 3000 mensen
We hebben al eerder gezien dat God een verbond sloot met Zijn volk. 
In dat volk waren priesters aangesteld om God en het volk te dienen. Zo 
zouden de Joden een voorbeeld voor de volken worden. 
Mozes was geroepen door God om het volk naar het beloofde land te 
leiden, en hij was uitgekozen om als leider een ontmoeting met God te 
hebben. Mozes ontvangt in een van die ontmoetingen de 10 leefregels 
van het verbond samen met God en blijft veertig dagen en nachten op 
de berg. Wanneer hij terug naar het volk gaat hebben zij een beeld van 
God gemaakt. Gods woede is groot en die dag sterven er drieduizend 
mensen. (Exodus 19:6 en 24:15-18)

Nieuwe Testament – 3000 mensen
In het Nieuwe Testament lezen we een soortgelijk verhaal, maar met 
een totaal andere uitkomst. We lezen dat Jezus op de veertigste dag 
na zijn opstanding naar de hemel gaat. Ook Jezus’ leerlingen moeten 
wachten op wat Jezus heeft beloofd: de Heilige Geest. 
Terwijl de Joden in de tempel Sjavoeot vieren (het feest van het begin 
van de oogst, ook wel Pinksteren genaamd), valt de Geest in de boven-
zaal op honderdtwintig mensen. 
Dit Oudtestamentische feest is, zoals veel feesten, een voorafschadu-
wing van de gebeurtenissen in het Nieuwe Testament: Jezus vervult de 
wet en de Heilige Geest komt – het begin van een geestelijke oogst. 
Want als deze leerlingen met elkaar naar buiten gaan, spreken ze in 
vreemde talen, en komen er die dag drieduizend mensen tot geloof. 
Precies het tegenovergestelde van wat er gebeurde toen de wet door 
Mozes van de berg naar beneden werd gebracht. In het Oude Testament 
stierven er drieduizend mensen, nu komt de Heilige Geest op de leerlin-
gen en komen er drieduizend mensen tot een levend geloof. 
(Handelingen 2:1-4)

De honderdtwintig leerlingen vertrouwen op wat hun vriend en Koning 
heeft gezegd, ze komen samen en zo wordt vanuit hun relatie met Jezus 
de Ekklesia geboren. De Heilige Geest valt op gewone mensen die doen 
wat Jezus hun heeft opgedragen. 
De Heilige Geest viel niet in de tempel, maar in een bovenzaal waar 
mensen baden in grote verwachting. Het ging daar niet om rituelen, ze 
volgden hun hart en vertrouwden erop dat wat hun Koning gezegd had 
zou gebeuren. 

Tempel – Kerk – Ekklesia
In het Nieuwe Testament zien we dat Jezus regelmatig naar de tempel 
gaat. De plek waar Hij mensen toespreekt blijkt echter niet zo belangrijk, 
want overal waar Hij komt wordt het Koninkrijk van God zichtbaar. Jezus 
laat zien dat het leven niet te vinden is in de plek van samenkomen, 
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maar in de woorden die Hij spreekt. 
We zien door de eeuwen heen dat de Heilige Geest soms in kerkgebou-
wen wordt uitgestort, maar het gebeurt vaker daarbuiten. Als de Heilige 
Geest wordt uitgestort, wordt ook het gebouw met zijn regels minder 
belangrijk, en krijgen de verkondiging en demonstratie van het Woord 
weer de plaats die ze toekomt. 

 ‘Ekklesia is een gebouw van levende stenen die elkaar  
 ontmoeten. Daar zal Jezus zijn.’

De revolutie van de Ekklesia
Al tijdens zijn tijd op aarde, spreekt Jezus over een revolutionaire veran-
dering die gaat komen. 
Jezus zag er anders uit dan de mensen van hun Messias verwachtten. 
Jezus vertelt dat de Ekklesia de plek wordt waar Hij zal zijn. De Ekkle-
sia die Jezus instelde is geen gebouw van steen waar rituelen worden 
uitgevoerd en religieuze regels gelden, het is een gebouw van levende 
stenen die elkaar ontmoeten. In hen woont de Heilige Geest van Jezus, 
die hen leidt. De Ekklesia is dus een groep mensen, levende stenen, met 
autoriteit, met kracht die levens veranderend is en de community kan 
veranderen. (Matteüs 18:16-18) 

Opdrachten:
1. Kom jij in een Ekklesia die je helpt om te ontdekken wie je zelf bent en die je stimuleert om 
 in jouw sfeer van invloed het Koninkrijk uit te dragen? 
2. Wat kun je zelf doen om zo’n stimulerende omgeving te scheppen? 
3. Herken je in jezelf de behoefte aan een leider die tussen jou en God instaat? 
 In hoeverre ben je afhankelijk van zo’n leider? 
4. Zijn er in jouw leven gewoontes die je hebt opgebouwd die God vanuit een relatie met jou niet  
 meer nodig heeft? Zie je bepaalde rituelen die je af kan breken?
5. Hoe kun je werken aan een relatie met Jezus zelf en hoe kan jouw leider je daarin stimuleren?

Geleerde les: 
Wij zijn thuisgekomen bij de Vader en de Vader is thuisgekomen bij ons, Zijn kerk.
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5 | Zoonschap – Erfgenamen

Identiteit
God maakt Adam en Eva naar Zijn beeld. Vanaf het begin maakt Hij 
duidelijk waarom Hij dat gedaan heeft: Hij wil een partnerschap met de 
man en vrouw. God vertrouwd zijn schepping aan Adam en Eva toe. 

In het begin van Genesis vinden we vijf kernbegrippen die iets vertellen 
over hoe God ons ziet en wie we zijn. 
Identiteit – We zijn gemaakt naar Gods evenbeeld. In onze ware aard 
lijken we op God. God zegt zelf dat Hij liefde is, Hij is waardig en goed. 
Hij heeft een bestemming voor ons.
Zegen en vermenigvuldiging – God zegent deze mens die Hij ge-
maakt heeft, daarna geeft God de opdracht vruchtbaar te zijn. God heeft 
alles wat leeft gemaakt met de mogelijkheid om te vermenigvuldigen. 
Autoriteit – Met Gods zegen geeft God de mens een tuin en autoriteit 
om hiervoor te zorgen en deze te ontwikkelen. 
Verantwoordelijkheid – Bij autoriteit hoort verantwoordelijkheid om 
voor je gebied, de tuin, te zorgen, die te beschermen, ontwikkelen en 
vermenigvuldigen. 
Keuzevrijheid – In de tuin is maar één instructie: eet van alle bomen, 
inclusief de boom van het leven, maar eet niet van de boom van kennis 
van goed en kwaad. (Genesis 1:26-28)

Wat ging er mis?
Adam en Eva gaan in gesprek met de slang, die geeft andere inzichten 
dan God gaf. Adam en Eva kiezen ervoor naar de slang te luisteren. Ze 
vertrouwen niet langer op de instructies van God, dit heeft grote conse-
quenties voor hen en hun kinderen, en het nageslacht. Het gevolg is dat 
er schaamte en angst komt, en Adam en Eva zich verstoppen voor God. 
De ogen van hun verstand worden geopend, doordat ze eten van de 
boom van kennis van goed en kwaad. Voortaan is alles anders. 
De identiteit wordt aangetast. Adam en Eva verstoppen zich voor God, 
de intimiteit met God verandert. Voor hun gevoel is God ver weg. De 
vloek komt op aarde. Tegelijk worden hun autoriteit en verantwoor-
delijkheid aangetast. Als gevolg van de keuze wordt de relatie tussen 
mensen anders, zelfs zo, dat in die eerste familie de ene zoon de andere 
doodt. (Genesis 3:1-13)

Is er een oplossing?
Het goede nieuws is dat we in Jezus Christus een nieuwe schepping zijn 
geworden. In Jezus wordt het weer mogelijk om volgens Gods oorspron-
kelijke bedoeling te leven, in intimiteit met Hem. 
In Christus heb je de kans om te begrijpen wat Gods bedoeling voor je 
leven is. Je kunt in Zijn plan gaan wandelen, met de hulp van de Heilige 
Geest. Door Jezus’ woorden en de Heilige Geest ontvang je het leven dat 
Adam en Eva in de hof tot hun beschikking hadden – de vrucht van de 
boom van het leven. Wil je dat?
In Jezus krijg je niet alleen je oorspronkelijke identiteit terug, maar ook 
je autoriteit. Deze autoriteit krijg je van God bij het gebied dat Hij voor 
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jou bedoeld heeft. Wat God in Genesis bedoeld had voor Adam en 
Eva, leven in verbondenheid met Hem, is nu door Jezus mogelijk. 
Jezus brengt verzoening in de relatie met God de Vader en met elkaar. 
Bij deze opdracht krijgen wij dezelfde autoriteit als Jezus van de Vader 
kreeg en de verantwoordelijkheid om deze autoriteit goed te gebrui-
ken.
Nu wij in Christus zijn, zijn we niet langer Gods schepping die gefaald 
heeft, die alles verloren heeft. In Jezus Christus ziet God ons als Zijn 
kinderen. (2 Korintiërs 5:17-20)

 ‘Een zoon of dochter is anders dan een dienstknecht 
 of slaaf. Een zoon of dochter is een erfgenaam:’ 

Erfgenaam met Abraham
Hij of zij erft van de vader. Abraham was zo’n erfgenaam, hij leefde 
van de boom van het leven. Dat betekent dat Hij naar God luisterde en 
deed wat God hem liet zien. Hierdoor werden Abraham en zijn familie 
gezegend. 
Jij mag als een gelovige zoon of dochter van God vertrouwen dat je 
Zijn erfgenaam bent. Net als Abraham een belofte kreeg dat hij de 
wereld in bezit zou krijgen, mag jij een stukje van die wereld in bezit 
nemen. Hiervoor hebben we de Heilige Geest gekregen. 
(Galaten 3:18,29)

Vloek verbroken, jij bent gezegend
Als jij in Christus leeft, wordt de vloek verbroken die kwam door de 
keuzes van Adam en Eva. Jij bent het instrument waardoor God samen 
met jouw Ekklesia de macht verbreekt die satan over de aarde heeft. 
Samen met jouw geestelijke familie heb je de macht om te binden en 
ontbinden en om het Koninkrijk en de zegen door te geven in jouw 
gebied, jouw ‘tuin’. 
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Opdracht:
1. Zie je jezelf als erfgenaam? 
 -Zo ja, wat ervaar jij als jouw erfenis, jouw gebied? 
 -Zo nee, welke stappen ga je nemen om te leven als zoon of dochter, 
 zoals God het heeft bedoeld?
2. Ga de vijf kernbegrippen na die in dit hoofdstuk beschreven zijn en omschrijf wat God hierover in  
 jouw leven zegt.
 - Identiteit:
 - Zegen en vermenigvuldiging
 - Autoriteit
 - Verantwoordelijkheid
 - Keuzevrijheid
3. Als je kijkt naar de plek waar je woont, studeert en werkt, hoe beïnvloed jij jouw invloeds-
 sfeer dan met het Koninkrijk van God? Hoe wil jij jouw Ekklesia hierin betrekken?

Geleerde les: 
God de Vader houdt van je, Hij accepteert je, niet omdat je goed bent, maar omdat je 
geschapen bent naar Zijn beeld. Je bent Zijn evenbeeld.
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6 | Je visiedroomzaad

Door de Bijbel heen zien we voorbeelden van God die iemand uitkiest 
die Hij Zijn plan voor de toekomst kan vertellen. Na Pinksteren heeft 
God de Vader het voor al Zijn kinderen mogelijk gemaakt om in de 
toekomst te kijken en zich een beeld te vormen van wat gaat komen. 
Ik noem dit visiedroomzaad – je ziet wat God wil geven. Die visie is als 
zaad, dat je in jouw stukje grond mag ontvangen, zodat het te zijner tijd 
vrucht kan dragen. Dit is Gods voorziening voor leven en vermenigvul-
diging. 

God wil ieder mens visiedroomzaad geven. Je kunt dus dromen en je de 
toekomst verbeelden. Elk zaad heeft liefde en aandacht nodig voordat 
het de vrucht draagt waar het voor bedoeld is, zo ook geestelijk zaad. 
Het visiedroomzaad dat van God komt, wordt in je hart gezaaid en gaat 
groeien als je erin gelooft. We bespreken zes principes die groei bevor-
deren. 

Heb respect voor je visiedroomzaad
Wat je respecteert, trek je aan. Als je graag goede vrienden wilt, re-
specteer je mensen en laat je ze liefde zien. Wil je meer van de Heilige 
Geest, respecteer mensen die leven door de Geest. Verlang je naar de 
Ekklesia die Jezus bedoelde, lees erover, zoek naar Jezus’ gedachten 
over die Ekklesia. 
(Matteüs 25:21)

 ‘Je wordt wat je respecteert. Je zaait vanuit wie je bent.  
 Wat je zaait zal uiteindelijk opkomen.’

Koester je verlangen
Herken en koester de verlangens die God je geeft. Het is makkelijk om 
na te denken over wat je verlangt. Je zult altijd in de richting gaan van 
de sterkste gedachte. 
Verlangen is niet hetzelfde als begeerte. Begeerte is slavernij – het 
kan niet wachten, je bent gedreven. Verlangen kan wachten. Het heeft 
geduld tot iets wordt gegeven en gaat uit van rust.
Toch heb je ook volharding nodig als je iets verlangt. Door vastberaden-
heid en verlangen naar succes komt de overwinning. (Matteüs 7:7,8)

Gebruik je verbeelding
Verbeeldingskracht is door God in je ziel geschrapen om beelden te 
maken van doelen die je wilt bereiken. God geeft beelden die je kunt 
koesteren, zoals aan Abraham, die een belofte kreeg dat hij zo veel na-
komelingen zou krijgen als er zand op het strand is. 

Verbeelding kan zowel ten goede als ten kwade worden gebruikt, maar 
succesvolle mensen hebben geleerd om succesvolle herinneringen in 
hun denkwereld te herhalen en toekomstige beelden daarbij af te spe-
len. 
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Als jouw Ekklesia nog niet is zoals je denkt dat het zou moeten zijn, ga 
dan net zolang door totdat je bereikt wat je hebt verbeeld. 
(Efeziërs 3:10-12)

Stel doelen
Jezus had een duidelijk doel: het Koninkrijk van God zichtbaar maken op 
aarde en het te vermenigvuldigen door twaalf apostelen te onderwijzen. 

Ook jij moet weten wat jouw doel is. Schrijf het op! Leer daarin van 
succesvolle mensen, die gedetailleerde plannen maken over hoe ze stap 
voor stap hun doelen willen bereiken.
Je komt niet gauw op de plek die je wilt bereiken als je niet goed weet 
waar je heen wilt gaan. En als je je doelen niet zo makkelijk bereikt, 
omdat er tegenstand komt (en die komt er meestal), pas je doelen dan 
niet te snel aan. Deze tegenstand is tijdelijk. Pijn gaat voorbij, maar Gods 
principes blijven.

Wees gehoorzaam
Gehoorzaamheid is een belangrijke eigenschap voor mannen en vrouw-
en die God willen volgen. Het is belangrijk dat je de stille, innerlijke stem 
van de Heilige Geest leert kennen en volgen.

Gehoorzaamheid kent twee varianten. De eerste heeft een algemeen 
karakter: je houden aan Gods instructies voor iedereen en voor alle 
tijden. De tweede variant is veel specifieker: luisteren naar wat God zegt 
voor jou, voor nu. (Handelingen 16:6-10)

 God zegent wie gehoorzaam luisteren naar de 
 aanwijzingen die Hij tot ze spreekt. 

Heb geloof
Geloof maakt gewone mensen bijzonder. Geloof maakt het verschil 
tussen falen en slagen. Als je gelooft, zie je iets wat er nog niet is. Geloof 
is het zaad dat je in de aarde van je ziel wordt geplant en langzaam zal 
opkomen. 
Ekklesia’s ontstaan door in beweging te komen op basis van het geloof 
dat in je hart is. Ze ontstaan als je je visiedroomzaad ziet, als je weet 
waar je heen wilt en in geloof de stappen zet die je moet zetten om daar 
te komen. (Hebreeën 11:6)
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Opdracht:
1. Beschrijf je droom die je hebt voor jouw Ekklesia, 
 hoe ziet die eruit of hoe gaat die eruitzien?
2. Welke van de genoemde zes principes zijn op dit moment 
 belangrijk voor jou om je droom te realiseren?
3. Omschrijf welke stappen je zouden kunnen helpen om de 
 principes te implementeren. Maak daar een plan voor. 
4. Wat zou je willen dat deze Ekklesia in jouw woon- en leefom-
 geving zou kunnen betekenen?

Geleerde les: 
Dat wat je respecteert, word je. Wat je niet respecteert, word je waarschijnlijk niet. 
Ik doe wat ik kan, Hij doet wat ik niet kan.
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7 | Je akker, je tuin

De woorden die God tot ons spreekt, hebben scheppende kracht. Laten 
we vanuit Gods Woord ontdekken hoe we een Ekklesia vruchtbaar kun-
nen zien worden. Dat doen we aan de hand van zeven vragen. 

Wie ben ik?
Als je begint met zaaien in je Ekklesia, is het belangrijk dat je weet wie 
je bent en wie jou de autoriteit over je tuin geeft. Jezus laat zien hoe Hij 
dat doet: Hij vertelt aan het begin van Zijn bediening dat Hij de Zoon van 
God is en dat Hij uitvoert wat Hij de Vader ziet doen. (Lucas 9:1,2)

 ‘Als Jezus mannen en vrouwen uitkiest om met hem mee  
 te reizen in Zijn werkgebied, krijgen ze duidelijk te horen  
 dat ze geroepen zijn en ze ontvangen de autoriteit om  
 daar ook te werken.’

Wat is mijn akker, mijn tuin?
Welke akker heeft God jou voor je Ekklesia gegeven? Een akker kan 
bijvoorbeeld een bepaalde omgeving zijn, een bepaald kennisgebied, 
een beroepsgroep of vaardigheid, een groep mensen, een bedrijf of 
zorginstelling. (Handelingen 16:9,10)

Accepteer dat God je de verantwoordelijkheid geeft voor deze tuin. Je 
bent de geestelijk eigenaar ervan. Jezus wil de hemel op aarde brengen 
door jouw aanwezigheid in dat gebied. Zo is de Ekklesia niet langer een 
gebouw van stenen, het zijn de mensen, de levende bouwstenen die je 
mag koesteren, en in wie je mag investeren. 

Wie is de illegale bewoner?
Wie is nu de illegale bewoner en waarom? Er kan een vloek op het 
gebied rusten die verbroken moet worden. Het kan zijn dat satan door 
trauma’s uit het verleden heeft geprobeerd de bestemming, het gebied 
of groep mensen gevangen te houden. Die moet aan het licht komen. 

Als je aan het werk gaat in je tuin, zoek dan uit of er een geestel-
ijke blokkade is op het gebied. Je hebt de autoriteit gekregen om 
plaatsvervangend zonden te belijden, vloeken te breken en demonische 
banden te verbreken, zodat je akker vrij wordt. De Heilige Geest geeft je 
de strategie die nodig is om in dat gebied door te breken. Gods woorden 
in geloof gesproken, zullen alle duisternis aan het licht brengen en elke 
vloek verbreken. 

Welke stappen moet ik zetten?
Welke stappen heeft God je laten zien om het gebied in te nemen dat 
je wettelijk toebehoort? Toen Jezus de apostelen achterliet, gaf Hij ze 
duidelijke instructies mee: ze moesten eerst wachten op de Heilige 
Geest, daarna vanuit Jeruzalem beginnen met hun bediening, dan door-
gaan naar Judea, Samaria en verder. (Handelingen 10:19,20)
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Wat is het seizoen?
In welk seizoen zit jij: is het zaaitijd of moeten je ploegen of oogsten? 
Elke boer weet wanneer je moet zaaien – de grond, het weer en jaar-
getijde zijn belangrijk. Bekijk samen met God je tuin. Is het belangrijk 
om met gebed de grond te ploegen en de harten voor te bereiden? 
Heb je een openbaring gekregen van wat de persoon of personen op 
dit moment nodig hebben? (Handelingen 17:11,12)

Wat is de conditie van de grond?
De oogst wordt mede bepaald door wat er in de grond zit. De grond 
staat voor de harten van mensen. Wat is de conditie van die harten? 
Ik ben mensen tegengekomen die snel tot geloof kwamen, maar net 
zo snel terugvielen in hun oude patronen. Dan onderzocht ik de con-
ditie van hun hart en kwam erachter dat er oud zeer zat, ‘rotsblokken’ 
van boosheid, angst of afwijzing. 
(Marcus 4:14-20)

Welk zaad is geschikt voor het type grond dat God me geeft?
Als Paulus vertelt over het Koninkrijk, gebruikt hij ‘zaad’ dat door de 
toehoorder begrepen wordt. Zijn taalgebruik sluit aan bij de context 
van de doelgroep. 
Wat mensen begrijpen of tot hun verbeelding spreekt, helpt ze om de 
boodschap te omarmen. In de tuinbouw plant en zaai je elk zaad op 
zijn eigen manier, of dat nu door poten, strooien of stekken is. Het is 
belangrijk om Gods wijsheid hierin te vragen. (Handelingen 17:22,23)

Opdracht:
1. Ga voor jezelf alle zeven vragen langs en beschrijf kort wat de Heilige Geest je hierover   
 duidelijk heeft gemaakt voor jouw leven.
 - Wie ben ik?
 - Wat is mijn akker, mijn tuin?
 - Wie is de illegale bewoner?
 - Welke stappen moet ik zetten?
 - Wat is het seizoen?
 - Wat is de conditie van de grond?
 - Welk zaad is geschikt voor het type grond?
2. Deel de zeven punten met mensen die hetzelfde hart en dezelfde visie hebben. 
 Kijk wat daaruit komt en kom samen in actie. 

Geleerde les: 
De tijd die je nodig hebt om je voor te bereiden in geloof is veel belangrijker dan 
je denkt. Als je niets ziet en dan niets onderneemt, zul je veel minder vrucht dragen.
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8 | Bewerken van je akker – gebed

Als je weet welk grondgebied, welke tuin, God ons heeft toevertrouwd, 
is het tijd te gaan bidden voor die tuin. De tuin kan je ouderschap zijn, je 
klas als je leraar bent, of je bedrijf wanneer je ondernemer bent. Het is 
belangrijker te weten tot wie je bidt, dan wat je bidt. God is de Almach-
tige, Hij geeft autoriteit over je tuin en strategieën daarvoor. Het is ook 
belangrijk te weten wie jij bent: je hebt de autoriteit ontvangen om over 
jouw tuin te regeren. Je mag die autoriteit gebruiken om recht, vrede en 
blijdschap terug te brengen in de tuin. 

Als je bidt vanuit Gods Geest, mag je samen met Hem aan de slag gaan. 
Je past het woord dat God je geeft in geloof toe en Gods werk vindt 
door jou heeft plaats. 

De volgende vier principes kunnen we leren van de eerste Ekklesia’s in 
het Nieuwe Testament. De kracht van deze Ekklesia’s was dat ze hun 
God kenden, wisten wie zij samen waren en dat hun gebeden kracht 
hadden. 

Jezus is Koning – gebed van proclamatie
In het gebied dat God jou heeft toevertrouwd heb je de autoriteit 
gekregen om Jezus Koning te maken over alles waarvoor jij geroepen 
bent. 
In dit Koninkrijk is Jezus door de Vader aangesteld als Koning. Wij mogen 
een gebed van proclamatie in geloof uitspreken. Door dit te doen geven 
we Jezus de sleutels van een gebied. We erkennen en verklaren dat Zijn 
regering op aarde komt. 
Door Jezus als Koning te proclameren, erken je dat de machten van sa-
tan over dat gebied onder Zijn heerschappij komen. (Handelingen 28:31)

Man of vrouw van vrede – gebed van voorbede
Jezus gaf de discipelen opdracht de man of vrouw van vrede te zoeken.
Wil je ontdekken wie de man of vrouw van vrede is in jouw leven? Nodig 
de Heilige Geest uit om iemand op je hart te leggen. Je kunt voor die 
persoon, of personen voorbede gaan doen. 
God gebruikt deze persoon vaak om aan anderen in de familie of 
vriendenkring het evangelie door te geven. (Lucas 10:5-9)

Aanwezigheid van God – binden en ontbinden
Het binden en ontbinden is de motor van een Ekklesia die groeit en 
zich vermenigvuldigt. Deze gebedsvorm begint ermee dat we onszelf 
realiseren dat we in Gods aanwezigheid mogen zijn. We mogen in Zijn 
rust verblijven, overal waar we gaan en staan. In Zijn tegenwoordigheid 
spreekt de Heilige Geest en ontvangen wij de autoriteit om te binden en 
ontbinden. 
In de hemel is God de drie-in-een. Vader, Zoon en Geest nemen samen 
besluiten, in eenheid. Dit wordt weerspiegeld op aarde: waar twee, drie 
of meer gelovigen iets besluiten zal het gebeuren. (Matteüs 16:16-20)
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In Christus zijn wij gezegend – zegenbede
God is een God van zegen. Abrahams verhaal geeft ons inzichten in hoe 
de zegen groeit, elke keer als God Abraham bezoekt en tot hem spreekt, 
geeft Hij Abraham een zegen. Wij mogen dat ook ervaren, omdat we 
volgens Romeinen 4:13 door te geloven nakomelingen van Abraham 
worden. 
Galaten 3:29 spreekt over dat we de wereld in bezit zullen krijgen. 
Abraham geloofde in God en hij kwam in actie op het woord dat God 
tot hem sprak. De belofte dat we de wereld in bezit zullen krijgen, geldt 
voor allen die net als Jezus en Abraham Gods stem verstaan en actie on-
dernemen. Hieronder deel ik een aantal van de zegeningen die Abraham 
ontvangt. Je kunt net als Abraham luisteren naar Gods stem en gewoon 
doen wat Hij van je vraagt; de zegen volgt vanzelf. 

Een proclamatie op basis van Abrahams zegeningen:
(Genesis 12:1-3)
1.  Ik zal een groot volk zijn.
2.  Ik ben gezegend in Jezus.
3.  Ik heb aanzien bij mensen, op mijn werk en in de stad.
4.  Ik ben een bron van zegen.
5.  God zegent wie mij zegent.
6.  God komt voor me op als ik word bespot.
(Genesis 15:1)
7.  Ik ben beschermd.
(Genesis 17:1-9)
8.  Ik ben een stamvader van een menigte volken.
9.  Ik ben Koninklijke nazaat en uit mij komen geestelijke erfgenamen;  
 zonen en dochters van het Koninkrijk.
10.  God heeft met mij een eeuwigdurend verbond.
11.  God zal mijn God zijn en die van mijn nakomelingen.
(Genesis 22:16-17)
12.  Ik zal steden van de vijand in bezit krijgen.

Opdracht:
1. Welke van deze vier gebedsvormen heeft jouw aandacht nodig? Maak een plan om hiermee 
 aan de slag te gaan, mocht je dat nog niet hebben gedaan.
2. Welke overwinningen, doorbraken of gebedsverhoringen ken je uit je eigen leven? 
 Deel deze in je Ekklesia of met mensen die je goed kent. Blijf dit regelmatig doen: herinner je 
 de mooie gebedsverhoringen die de Vader aan je heeft gegeven.

Geleerde les: 
De Ekklesia die in eenheid bidt, kent God, weet wie ze samen zijn en dat hun gebeden 
kracht hebben.
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9 | Het Koninkrijk van God

Basilea
De eerste kerk was doordrenkt van het goede nieuws over het Koninkrijk 
van God, dat Jezus tot na Zijn dood besprak met de apostelen. Dit was 
het zaad dat de eerste Ekklesia krachtig maakte. Door de kracht van de 
Heilige Geest werd bevestigd wie Jezus was en wat Zijn missie was.
Het Griekse woord dat wordt vertaald met Koninkrijk van God is basilea. 
Dit betekent het uitoefenen van koninklijke heerschappij. Het gaat niet 
om een land met grenzen of bewoners van een land, maar om de actie 
van de koning in dat gebied. 

Goed nieuws
Jezus begint met het verkondigen dat het Koninkrijk van God goed nieu-
ws is, en legt uit wat dit goede nieuws is. Satan heeft de aarde bezet, 
hij maakt mensen ziek, neemt ze gevangen en houdt ze onder controle. 
Door de komst van Jezus komt aan satans macht een eind. 
Jezus heeft door zelf de wet te vervullen en rechtvaardig te leven deze 
macht van satan verbroken. Satan kan niets vinden in Hem: geen zonde, 
kwaad, geen wantrouwen tegenover de Vader. Daardoor heeft hij geen 
macht over Jezus en de plekken waar Jezus autoriteit over neemt. Jezus 
onderwerpt zich aan God, de Almachtige en daardoor zal alles wat Jezus 
bindt gebonden blijven. Terwijl Hij op aarde is, preekt Hij, geneest Hij 
de zieken, bevrijdt mensen die door demonen gebonden zijn, vergeeft 
Hij zonden en wekt de doden op. (Marcus 1:15)

De aarde vervloekt
Adam en Eva maakten in de tuin een keuze met verstrekkende conse-
quenties. Door de vloek kwam er dood, vijandschap, moeite en ziekte 
op aarde. De wereld was niet langer alleen maar goed, er was niet meer 
alleen maar vrede, blijdschap en gerechtigheid. 
Door voor onafhankelijkheid van God te kiezen, geeft de mens het gezag 
dat hij van God gekregen heeft weg. Satan krijgt nu de macht op aarde 
en mensen komen onder zijn invloedsfeer. De ogen van de mens worden 
gesloten voor de wereld van Gods Koninkrijk en geopend voor de an-
dere wereld: daar waar satan heerst. (Genesis 3:7-12)

Bevrijd van de vloek
Door maaltijd met elkaar te houden, door samen te bespreken wat het 
Koninklijk regeren van Jezus in ons leven doet, worden de ogen voor het 
Koninkrijk van God geopend. In de Ekklesia mag je thuiskomen bij God. 
De Ekklesia is een plek waar discipelen gemaakt worden, leerlingen die 
doen wat Jezus laat zien en hun opdraagt. 
Samen kun je in je Ekklesia de goede Koning Jezus volgen; samen leer je 
te leven in gerechtigheid, vrede en blijdschap. De Koning is soeverein en 
regeert, Hij bepaalt de regels in het Koninkrijk. 
Omdat het Koninkrijk van God goed nieuws is, zal de Koning er alles aan 
doen om gerechtigheid, vrede en blijdschap in Zijn rijk te laten heersen. 
De principes van het Koninkrijk van God die Jezus heeft gegeven, zijn 
de sleutels om de deuren te openen, koninklijk te leven en de erfenis te 
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ontvangen. In de Ekklesia kunnen we Zijn autoriteit ervaren en 
koninklijk regeren. Jezus is ons hoofd geworden en wij zijn nu Zijn 
lichaam op aarde. (Romeinen 14:17)

Ekklesia
De Ekklesia is een plek waar liefde en een thuis is. Een plek waar je jezelf 
mag worden, een plek waar je geliefd en gewaardeerd bent en waar 
je bestemming wordt herkend. Jezus kwam naar de aarde om God als 
Vader te openbaren. Hij is een Vader die van Zijn kinderen, Zijn erfgena-
men houdt. Jezus zelf verbindt het Koninkrijk aan Gods Vaderschap, in 
het gebed dat Hij ons leerde: ‘Onze Vader die in de hemel is, laat Uw 
Koninkrijk komen.’

Opdracht:
1. Heeft Jezus de Koning ook in jou en je familie het recht om te regeren?   
 Mag Hij echt over alles Koning mag zijn?
2. Zo ja, welk effect heeft dat in je familie? Kun je zien dat de zegen via jou doorwerkt in je familie en dat jij  
 de bron bent geworden van licht en zegen in hen die je dierbaar zijn?
3. Neem de tijd om de Heilige Geest te vragen of er andere gebieden zijn in je leven waar je Koninklijk mag  
 regeren. Vraag hem om stappen en om bewijs die het Koninklijk regeren zichtbaar maken. 
4. Omschrijf hoe het Koninklijk regeren een plek heeft in je Ekklesia. 

Geleerde les:
Het Koninkrijk van God is goed nieuws. Mensen worden vergeven, bevrijdt en genezen. Als Jezus 
je Koning wordt, zal dat Goede Nieuws niet alleen in jouw leven komen, maar ook in heb die het 
Goede Nieuws in jouw zien en je gaan volgen.
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10 | Discipelschap

Jezus kiest vanaf het begin van Zijn bediening mensen die Hij traint. 
Hij doet dat door tijd met ze door te brengen; ze mogen meekijken 
tijdens zijn werk en in zijn leven van alledag. Relatie met Hem is een 
belangrijk onderdeel van de training. 
Jezus vertelt ze dat als ze Hem kennen, ze automatisch de Vader kennen. 
Hij laat ze zien dat hij onder de mensen wil zijn: Hij praat met ze, Hij 
eet met ze, Hij gaat naar ze toe. Tijdens de vele maaltijden worden er 
lessen geleerd. Jezus laat zien dat mensen belangrijk zijn voor God. 

Jezus geeft zijn discipelen opdrachten die ze leren hoe je gericht kunt 
zijn op de God van het Koninkrijk, hoe je met Hem in contact kunt zijn 
en met Hem kunt leven. Jezus vertelt de discipelen dat er een nieuw 
gebod is gekomen.
De kern van discipelschap is dat de Vader en Jezus de discipelen lief-
hebben en in hen willen wonen. 
Hier volgt een samenvatting van de aanwijzingen die Jezus meegeeft aan 
mensen die Hem volgen en willen doen wat Hij zegt. 

Liefhebben
Het nieuwe gebod is elkaar lief te hebben zoals Jezus dat deed. Jezus’ 
liefde ging tot de dood en was er zelfs voor Zijn vijanden. Zijn liefde ging 
uit naar alle volken. (Johannes 13:34)

Bekeren en geloven
Hij roept je op om je te bekeren van je oude leven zonder Hem, en in 
Jezus’ woorden te geloven. In plaats van gericht te zijn op jezelf, komt 
Jezus op de eerste plek. Jezus wordt de Koning van je leven en jij wordt 
een volgeling. Bekering is een kerntaak in de Ekklesia: mensen de weg 
wijzen naar Jezus en hen ondersteunen, bemoedigen en vrijzetten om 
met Jezus te wandelen. (Marcus 1:15)

Dopen
Al voordat Jezus bediening begon, werd er gedoopt, die de doop van 
bekering symboliseerde. Jezus laat zichzelf dopen en roept op tot een 
fysieke doop voor hen die geloven. Hij voegt daaraan een doop in de 
Heilige Geest toe. Doop is nog altijd een essentieel onderdeel van 
discipelschap. (Handelingen 2:38)

Jezus woorden horen en doen
Jezus leert Zijn discipelen naar Zijn woorden te luisteren. In de Bijbel 
lezen we bijvoorbeeld Jezus’ onderwijs over bidden, geven en liefheb-
ben. Maar Jezus kan door Zijn Geest ook specifieke opdrachten geven. 
Daarbij gaat het erom steeds in contact te zijn met Jezus. Dat is moeili-
jker dan een paar regels uit je hoofd leren en ze proberen toe te passen. 
Hiervoor zul je een relatie moeten onderhouden. 
De Ekklesia is bij uitstek de plek waar je elkaar kunt aanmoedigen om 
naar Jezus’ woorden te luisteren en elkaar te helpen deze in praktijk te 
brengen. (Matteüs 7:24)
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Bidden
Zoals in elke relatie is met elkaar spreken heel belangrijk. Gebed is 
spreken met God. Het is wat Jezus Zijn discipelen opdraagt: bid. Wees 
in contact met je hemelse Vader. Jezus leert de discipelen dat God een 
Vader is met wie je kan communiceren. De Ekklesia is een prima plek 
om eenparig te bidden; daarop rust speciale autoriteit. (Lucas 11:2,9)

Geven wat je hebt ontvangen
Geven zit in de aard van God. De Vader geeft de Zoon, de Zoon geeft de 
Geest, de Geest geeft bedieningen, gaven en talenten. De eerste ge-
meente stond bekend om vrijgevigheid. In de Ekklesia is het belang-
rijk om te delen wat je zelf hebt ontvangen. Je kunt je geestelijke gaven 
delen, of je talenten die anderen kunnen helpen. (Matteüs 10:8)

Discipelen maken
Jezus begint Zijn bediening door zelf discipelen te maken. Aan het eind 
van Zijn tijd op aarde, vertelt Hij zijn leerlingen dat ze alle volkeren tot 
discipelen moeten maken en hun moeten leren wat Jezus hun onder-
wezen heeft. (Matteüs 28:18-19)

Het avondmaal vieren
Jezus sloot Zijn bediening met een symbolische maaltijd af. Hij riep op 
om deze maaltijd met elkaar te vieren in herinnering aan zijn lijden, ster-
ven en opstanding. Hij noemt deze maaltijd het symbool van het nieuwe 
verbond. Jezus sluit door Zijn sterven het oude verbond af 
– aan het kruis zegt Hij: ‘Het is volbracht.’
Het nieuwe verbond gaat niet meer over het naleven van wetten en 
regels, maar over leven in verbondenheid met Jezus en de Heilige Geest. 
Het nieuwe verbond gaat niet over wat ik doe, maar over wat Hij gedaan 
heeft aan het kruis. (Matteüs 26:26-28)

Opdracht:
1. Het lijkt een lijstje met dingen die je moet doen, maar wil je in je hart kijken wat je op dit   
 moment al met je hele hart volgt? Komt dat voort uit liefde voor Hem? 
2. Welke opdrachten vind je moeilijk en hebben zeker je aandacht nodig?
3. Zijn er broers of zussen die je kunt helpen door deze opdrachten aan hen te vertellen en te leren 
samen met Jezus te wandelen in wat Hij ons heeft geleerd?

Geleerde les: 
Discipel mensen waar God je liefde voor geeft. Leer ze Jezus te volgen. 
Discipel hen die Jezus volgen en doen wat Hij zegt.
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11 | De treurenden worden getroost

Zodra de apostelen beginnen met hun prediking, zie je direct dat de 
Ekklesia van gelovigen in actie komt. Niet alleen prediking gevolgd door 
tekenen en wonderen, maar ook het zorgen voor degenen die noden 
hebben. Er worden mannen aangesteld die zorgdragen voor met name 
weduwen en armen. In de Ekklesia worden treurenden getroost en krij-
gen mensen met noden bijstand.
Jezus zegt tegen Zijn discipelen dat de treurenden getroost zullen 
worden. Dit is de cultuur waarin de Ekklesia vrucht draagt. Wie de 
treurenden helpt en troost, helpt Jezus zelf. (Matteüs 25:35-36)

Het Koninkrijk komt voor de treurenden
Jezus zegt in de Bergrede voor wie Hij is gekomen: voor armen, gevange-
nen (ook hen die gevangen zijn in hun ziel of geest), blinden en onderd-
rukten. Gods verlangen hierin is precies het tegenovergestelde van wat 
satan op deze wereld heeft uitgestort. (Matteüs 5:4)
Jezus nam het oordeel dat over mensen ligt weg; Hij brengt genade in 
plaats van oordeel en wraak.

Mensen die jarenlang onder het oordeel van de wet hebben geleefd, ar-
men, gevangenen, vreemdelingen, horen nu de woorden van genade. Zo 
troost Jezus deze mensen. Al tijdens Zijn tijd op aarde laat Jezus zien hoe 
Hij mensen troost. Hij begrijpt hoe zijn discipelen zich voelen, steeds 
bemoedigt en troost Hij hen. Daarin laat Hij het karakter van God zien, 
die ons een familie geeft om elkaar terzijde te staan, te bemoedigen, te 
vertroosten. 

Als we Gods karakter kennen, als we weten wie Hij is, kunnen we van 
daaruit ook elkaar liefhebben en waarderen in de Ekklesia. God is liefde 
en dat ervaar je met elkaar. Als dat gebeurt, zal het herstel daarna ook 
buiten je Ekklesia doorgegeven worden aan mensen in je omgeving.

Geheim van het Koninkrijk
Hoewel Jezus eerder doodsbedreigingen had gehad, kon niemand Hem 
iets doen. Toen het Gods tijd was liet Hij zich als een gewillig lam pakken 
en veroordelen tot het kruis. Hij leed gruwelijke pijnen door de folterin-
gen en uiteindelijk stierf Hij. Jezus boekte de grootste overwinning aller 
tijden aan het kruis. Niet door vertoon van macht en kracht, maar 
door Zijn totale overgave. Door deze daad werd satan verslagen; de 
overwinning op de dood is behaald en de macht van de zonde is ver-
broken. Velen kunnen door zijn dood en opstanding nu het Koninkrijk 
binnenkomen. (Lucas 4:18-19)

Kracht in zwakheid
Jezus kon deze taak volbrengen omdat zijn blik niet gericht was op het li-
jden, maar op wat achter het lijden lag: de vreugde van de overwinning. 
Het geheim van het Koninkrijk ligt niet in het behalen van overwinning 
door eigen inspanning, maar in het uitvoeren van Gods wil. Je over-
geven aan Gods weg betekent dat je niet in je eigen kracht aan de slag 
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gaat, maar dat je sterft aan je eigen zelfgekozen levensweg en kiest voor 
de weg van Jezus. Die weg geeft vervolgens vrede en vreugde.

In de Ekklesia is bemoediging belangrijk – we helpen elkaar vol te houd-
en in moeilijkheden. Soms gaan we zelf door lijden, en juist in dit lijden 
kunnen we sterk staan en anderen bemoedigen hetzelfde te doen. Je-
zus’ lijden was de weg naar onze vrijheid; ons lijden kan de weg worden 
voor anderen om vrij te worden. (Hebreeën 12:2)

Er zijn twee soorten lijden, en op elk van beide is er een gepaste reactie. 
We lijden soms omdat we in het offensief zijn; we worden vervolgd, ver-
drukt en soms is er geestelijke strijd die uitmondt in lichamelijk lijden. In 
dit lijden mogen we versterken, bekrachtigen en bemoedigen. Er is ook 
lijden dat we niet horen te hebben: ziektes die er niet horen te zijn, alles 
wat ons overmant. In dit geval bidden we voor lichamelijke genezing, 
genezing van het hart en bevrijding. (2 Korintiërs 4:7-11)

Onze opdracht
De cultuur van het Koninkrijk is een cultuur van troost; van omzien naar 
de zwakkeren in de samenleving, omzien naar mensen om je heen die 
troost nodig hebben. De Heilige Geest is de Trooster. Hij woont in ons en 
zal door ons die troost willen doorgeven aan anderen.
Opdracht:
1. Ben jij een trooster die anderen troost brengt, zo ja hoe doe je dit? 
2. Wat is de passie die je hiertoe aanzet?
3. Als je anderen niet kunt troosten, komt dit dan omdat je zelf getroost zou willen worden door  
 mensen uit je Ekklesia die Gods troost aan je doorgeven? Zo ja, wil je dit met iemand of met een  
 Ekklesia delen?
4. Ga na of er in jouw Ekklesia een vorm is van lijden zoals in de les omschreven wordt en of hier  
 eventueel actie voor nodig is. 

Geleerde les: 
Jezus lijden bracht overwinning door Zijn totale overgave. In lijden in ons leven kunnen 
we overwinning ervaren. De Ekklesia is een plek waar we elkaar kunnen bemoedigen en 
opbouwen, als wij of anderen in onze Ekklesia lijden.
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12 | Genezing, bevrijding 
 en opwekking van doden

Genezing, bevrijding van demonen, opwekking van de doden, vermenig-
vuldiging van eten, bestraffing van een storm – wonderen waren een 
kenmerk van de bediening van Jezus en de apostelen. Deze wonderen 
gebeurden overal; op straat, in de synagoge en in de huizen. Ook de 
tweeënzeventig discipelen en de leden van de toekomstige Ekklesia 
krijgen van Jezus de opdracht om de zieken te genezen. Jezus belooft dat 
wonderen en tekenen de gelovigen zullen kenmerken. Er zijn drie aan-
dachtspunten die ik wil meegeven op het gebied van tekenen en wonde-
ren. (Marcus 16:15-17)

Gods Geest geeft de kracht om te genezen, niet wij
Wie voor genezing en andere wonderen bidt, weet waar de kracht voor 
het wonder vandaan komt: van God, door de Heilige Geest. Jezus gaf de 
macht die Hij zelf van God had gekregen door aan de apostelen en aan 
de andere discipelen die Hij had uitgezonden. Deze groep mensen werd 
na de hemelvaart van Jezus groter doordat de Heilige Geest kwam. De 
Heilige Geest was voor iedereen beschikbaar en werd ontvangen door 
hen die Hem verwachtten. 
(Handelingen 13:1-3)

Wij mogen in de naam van Jezus en 
in geloof voor genezing bidden
Je mag weten dat jij uitgekozen en geroepen bent om hetzelfde te doen 
wat Jezus, de apostelen en andere discipelen hebben gedaan. Het is daar-
bij belangrijk dat je weet dat je geloof in Jezus je heeft gerechtvaardigd. 
Dat betekent dat je recht voor God staat en dat Jezus door jou heen Zijn 
kracht zal laten stromen om diezelfde wonderen te doen. Hij doet het, jij 
geeft het door. Geloof in Jezus is daarbij essentieel, bij jou, bij de persoon 
die genezing wil ontvangen of bij diens vrienden. (Handelingen 14:9-10)

Wij mogen doen wat we de Vader zien doen
Jezus is ons voorbeeld in hoe Hij genas; Hij deed niets tenzij de Vader 
Hem dat vertelde.
Ook de apostelen waren afhankelijk van het spreken van Gods Geest. 
Toen de apostelen hun eigen discipelen gingen onderwijzen, volgden zij 
dat voorbeeld van afhankelijkheid. Ook zij lieten het woord van God toe, 
om zo naar de plaats en mensen te gaan waar ‘de grond’ rijp was om 
wonderen te doen. (Johannes 5:19-22)

Ook in de Ekklesia heb ik genezingen gezien, gewoon door het gebed 
van gewone mensen als jij en ik. Het is daarbij belangrijk om een veilige 
omgeving te scheppen, waarin de verwachting is dat God kan genezen, 
maar mensen ook waardig verder kunnen gaan in hun moeilijke omstan-
digheden als God (nog) niet geneest. Ik raad het daarom af om altijd 
koste wat kost door te blijven gaan op het spoor dat God volledig wil 
genezen – ik heb de teleurstelling gezien van wie niet werd genezen. Ook 
daarin kunnen we naast elkaar staan en elkaar juist bemoedigen als het 
blijft stormen.
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Opdracht:
1. Met welk van de drie aandachtspunten moet jij in jouw leven aan de slag? 
 a. Weet je dat de kracht van God komt, of twijfel je aan God en zijn kracht? 
 b. Weet je wie jij bent, en vooral wie je niet bent, namelijk de persoon die alles zelf moet doen? 
 c. Heb je ervaringen dat God tot je spreekt om een wonder te doen?
2. Vraag de Heilige Geest hoe je aan de slag kan gaan met een van de aandachtspunten en deel dit  
 met iemand om je heen.
3. Neem je voor om te gaan uitstappen in geloof. Vraag de Heilige Geest daarin je te leiden naar  
 mensen of  situaties die Zijn wonder nodig hebben.
4. Omschrijf of er momenten van genezing, bevrijding en opwekking van doden in jouw Ekklesia  
 heeft plaats gevonden. 

Geleerde les:
Je bent gerechtvaardigd door Jezus. Niets staat nu in de weg om uit te stappen in ge-
loof en voor genezing te bidden.
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13 | Leiders in de Ekklesia

Door de hele Bijbel heen vinden we verhalen over hoe God leiders aan-
stelt. Zowel in het Oude als Nieuwe Testament krijgen deze leiders vaak 
een opdracht, soms gekoppeld aan een gebied of een groep mensen.
Aan het begin van Zijn bediening kiest Jezus twaalf mannen die hem 
mogen volgen. In de training die Jezus ze geeft, zie ik drie fases: Follow, 
Disciple en Serve.

Follow
Dit betekent ‘kijken wat Jezus doet’. Meemaken, bij Hem zijn, luisteren 
naar wat Hij zegt en hoe Hij handelt in verschillende situaties. Je ziet in 
de Bijbel veel mensen Jezus volgen. Overal waar Jezus ging, probeerden 
ze een glimp van Hem op te vangen of naar Zijn lessen te luisteren. 

Meestal kwamen de volgers voor genezing of een ander wonder. Jezus 
heeft duidelijk een andere verwachting van de volgers dan van degenen 
die Hij heeft uitgekozen. (Matteüs 4:23)

Disciple
Jezus nodigt twaalf discipelen uit om met Hem mee te reizen. De 
discipelen die uitgekozen werden, later aangevuld met een wat grotere 
groep mensen, mogen veel dichterbij komen. Ze reizen met Hem mee 
en nemen deel aan de tweede fase van de training – ik noem die Dis-
ciple. Hierin kijkt Jezus niet alleen of ze Hem volgen, maar krijgen ze 
duidelijke instructies. In deze fase wordt er gekeken of ze doen wat Hij 
van hen vraagt. 

De volgers willen niet per se op de Meester lijken, maar wel de zege-
ningen ontvangen. De discipelen leren door te volgen wie de Meester 
is en willen worden zoals Hij is. (Matteüs 4:18-22)

Serve
In Lucas 9:1 en 10:1 krijgen de discipelen de autoriteit om er zelf op uit 
te gaan – deze fase noem ik Serve. Hierin worden de discipelen uitge-
zonden en mogen ze anderen dienen. (Handelingen 9:1-4)

Ekklesia – drie groepen
In de Ekklesia is het belangrijk om deze drie groepen te onderscheiden. 
In elke groep zullen deelnemers zijn die vooral komen om te ontdekken, 
om zegeningen te krijgen en erbij te horen. Soms zijn dat zeer verwon-
de mensen die vooral liefde en acceptatie nodig hebben. Deze mensen 
zijn niet echt gekomen om te veranderen. Toch wijst Jezus deze mensen 
nooit af, ze mogen er gewoon bij horen. 

Er zijn ook deelnemers die op Jezus willen lijken en getraind willen 
worden. Deze mensen krijgen extra aandacht en ontvangen veel meer 
uitleg in de principes van het Koninkrijk. Dit kan je het best vormgeven 
op een ander moment dan tijdens je Ekklesia-bijeenkomsten.
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Oudsten
Terwijl deelnemers in de groep groeien, zie je dat Jezus ook sommigen 
uitkiest om anderen te gaan leiden. In de Bijbel zijn twee kenmerken 
voor deze leiders te vinden: 
1. deze mensen zijn vol van de Geest en geloof 
2. ze staan goed bekend bij de mensen. We lezen ook dat de apostelen 
leiders uitzenden die aan deze voorwaarden voldoen om naar de nieu-
we Ekklesia’s te gaan. (Handelingen 6:3-4)

De levende tempel
De gelovigen die in de Ekklesia komen, worden niet als gasten gezien 
maar als huisgenoten die geheiligd zijn door Jezus. Ieder gelovige wordt 
gezien als een levende steen. Ze hebben allemaal gaven en talenten die 
ingezet mogen worden om samen een levende tempel te vormen met 
Jezus in het midden. De apostelen en profeten leggen een fundament; 
dit zijn de principes van het Koninkrijk van God. En het fundament rust 
op Jezus zelf als hoeksteen. (Efeziërs 2:19-20)

Paulus schrijf over de Ekklesia in Tessalonica dat de gelovigen een 
krachtig geloof hebben, dat er liefde en standvastigheid is. Paulus’ 
voegde daaraan zijn onderwijs en de demonstratie van kracht door de 
Heilige Geest toe. Zo werd de Ekklesia sterk.

Apostelen, profeten en de oudsten
In Efeziërs 4 lezen we dat er bedieningen zijn om de gelovigen en leiders 
(oudsten) toe te rusten. Deze bedieningen zijn gegeven zodat gelovigen 
volwassen worden in hun geloof en niet steeds heen en weer worden 
geslingerd door allerlei leringen. Het blijkt dat degenen die in deze bedi-
eningen actief zijn tussen de diverse Ekklesia’s heen en weer reizen om 
de oudsten die leidinggeven aan die Ekklesia’s te ondersteunen.

Er blijft een relatie bestaan tussen de Ekklesia die door oudsten geleid 
wordt en de apostelen en profeten die de gemeenten hebben gestart. 
Zo hebben de apostelen een netwerk van Ekklesia’s. Vanuit die thuisba-
sis worden ook instructies gegeven. Op de hoofdthema’s die spelen in 
de Ekklesia’s blijven de apostelen invloed uitoefenen, bijvoorbeeld door 
bezoeken en brieven, dus de apostelen hebben nog zeker invloed op de 
gestichte Ekklesia’s, maar op de meeste vlakken is er vrijheid. De apos-
telen zien erop toe dat het fundament in Christus goed is, maar verder 
zijn er weinig regels. De apostelen en hun team rusten toe en zetten vrij, 
geven vertrouwen en ondersteunen waar nodig.
(Efeziërs 4:11-16)
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Opdracht:
1. Herken jij apostolische en profetische leiders in je leven en in ons land? 
 Zo ja, welke kenmerken van hun apostolisch leiderschap trekken jou aan?
2. Onderzoek jouw Ekklesia, herken jij de verschillen in deelnemers? 
 Wie zijn er volgers, wie discipelen? En hoe kan je deze deelnemers het beste toerusten?
3. Ervaar je in jouw kerk of Ekklesia vrijheid, onderwijs dat toerust, bekrachtigd en vrijzet om te  
 functioneren in je roeping? Hoe gebeurt dat?

Geleerde les: 
Jezus is de Hoeksteen. Hij is de Koning van Zijn Koninkrijk. Jezus stelt apostelen en pro-
feten aan om een goed fundament te leggen. Mensen zijn de levende stenen van een 
geestelijk gebouw, waarin de Geest zal wonen.
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14 | De vloek wordt een zegen

Een prachtig voorbeeld van een man die Gods stem verstaat en ge-
hoorzaam de weg gaat die God laat zien is Abraham. In zijn verhaal zien 
we dat God samen wil zijn met Abraham. Het hart van God is om Abra-
ham, zijn familie en zijn volk te zegenen. En daardoorheen wil Hij alle 
volkeren op aarde zegenen. 

 ‘Elke stap die Abraham in gehoorzaamheid zet heeft een  
 gevolg, en zegent niet alleen Abraham, maar uiteindelijk  
 alle volken op aarde.’

God zocht een verbondspartner, en dat werd Abraham. Zo wilde Hij de 
vloek verbreken die door de zonde van Adam en Eva op de aarde was 
gekomen; Hij wilde herstellen wat door satans heerschappij vernietigd 
en verdorven was, onder andere door de Ekklesia.

Een verbond wordt gesloten door twee partijen die beloven samen op 
te trekken. Wat de ene partner heeft, wordt deel van de andere partner. 
Aan dit verbond zijn zowel afspraken als zegeningen gekoppeld. Als je 
je houdt aan de afspraken, zal de andere partij zich er ook aan moeten 
houden.

Wat zegt de Bijbel over zegen en vloek?
Gods verlangen is altijd geweest om ons als mensen te zegenen. In 
Christus zijn wij verlost van de vloek en is de zegen van God in ons. 
(Galaten 3:13-14)
Een vloek gaat een aantal generaties door, maar het is Gods verlangen 
die te verbreken en de relatie te herstellen. De impact van de zegen 
reikt verder dan die van de vloek: de zegen wordt doorgegeven aan de 
volgende generaties.

Wat is een zegen?
Een zegen wordt verkregen als je je aan de afspraken houdt die er ge-
maakt zijn. Een zegen van God komt in je leven als je op Hem vertrouwt 
en Hem volgt. Kenmerken van zegen zijn:
• Je zult verhoogd worden.
• Je zult vruchtbaar zijn.
• Je zult een goede gezondheid hebben.
• Je zult voorspoedig zijn in alles wat je onderneemt.
• Gods gunst is op je.
• Je zult het hoofd zijn en niet de staart 
(Deuteronomium 28:1-13)

Wat is een vloek?
• Een vloek is een middel dat bovennatuurlijke kracht heeft.
• Een vloek ontstaat door woorden die uitgesproken of gedacht  
 worden.
• Vloeken kunnen ook worden uitgesproken bij overeenkomsten.
• Door vloeken proberen mensen een ander te overheersen.
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• Vloeken vormen een donkere schaduw over je leven.
• Vloeken kunnen in je verleden zijn ontstaan.
• Vloeken kunnen ook van generatie op generatie doorgaan.

Wat doet een vloek?
Als er een vloek of vloeken in je leven zijn, kunnen de volgende proble-
men zich regelmatig voordoen: falen, faillissement, mentale en fysieke 
ziektes, armoede, verslagenheid, depressie, familieproblemen die tot 
scheiding leiden, vreemde ongelukken, géén successen in je werk, on-
vruchtbaarheid en bovenal het ontbreken van Gods gunst. 

Merk je dat je onder een vloek bent? Dit hoeft niet zo te blijven, door 
Christus mag je de vloek verbreken.

Dit heeft Jezus gedaan
• Jezus is zelf een vloek geworden door zijn sterven aan het kruis –  
 ieder die aan een stuk hout hangt, is vervloekt, zegt de Bijbel. 
 Hij droeg een doornenkroon. Die doornen staan voor demonische  
 verdrukking. Jezus neemt dus jouw vloek mee aan het kruis. Door  
 dit te geloven en proclameren, wordt jouw vloek verbroken en
 verandert het in een zegen. (Galaten 3:13-14)
• Onze zonden zijn vergeven door te geloven dat Jezus bloed ons rein  
 maakt, vrij van de werking van de zonde. (Efeziërs 1:7)
• Dienaren van God krijgen de macht om de invloed van satan, 
 demonen en vloeken te verbreken. (Lucas 9:1)

Juist dit thema is dus gegeven aan de Ekklesia. Als levende tempel is het 
de leden van de Ekklesia gegeven om te binden en ontbinden, om vloek-
en te verbreken en zegeningen vrij te zetten. Het geloof dat je gezegend 
bent is krachtig. De zegen wordt met terugwerkende kracht gegeven: 
door jou en de leden van de Ekklesia gaat die als eerste naar je directe 
familieleden, want God is een God die houdt van de familie.

Waar jij proclameert dat Jezus regeert, zal de zegen van de Koning gaan 
stromen. Deze zegen kan worden vrijgezet door de Ekklesia die begrijpt 
dat Gods zegen krachtiger is dan de vloek van satan.
Dit is de laatste studie uit dit boek. Daarom wil ik afsluiten met de 
zegeningen die beloofd waren aan Abraham en die iedereen in Christus 
gelooft mag ontvangen. Ik heb deze Bijbelverzen al eerder genoemd, 
maar omdat ze zo belangrijk zijn, lees je ze hier opnieuw:

Genesis 12:1-3 
1.  Ik zal een groot volk zijn.
2.  Ik ben gezegend in Jezus.
3.  Ik heb aanzien bij mensen, op mijn werk en in de stad. 
4.  Ik ben een bron van zegen. 
5.  God zegent wie mij zegent. 
6.  God komt voor me op als ik word bespot.
Genesis 15:1 
7.  Ik ben beschermd, want God is mijn schild.
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Genesis 17:1-9 
8.  Ik ben een stamvader van menigte volken.
9.  Ik ben Koninklijke nazaat en uit mij komen geestelijke erfgenamen,  
 zonen en dochters van het Koninkrijk.
10.  God heeft met mij een eeuwigdurend verbond.
11.  God zal mijn God zijn en die van mijn nakomelingen. 
Genesis 22:16-17
12.  Ik zal steden van de vijand in bezit krijgen.
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